
Maar maandag dan…? 
Mat. 22 35-40 - Jeugddienst - 15.10.’23  

1. De vraag…? 
Zondag fijn geworshipt, echt! 
En de lunch was ook goed, heerlijk en leuk! 
‘Je kunt de Heer bijna voelen’, ‘zo dicht komt Hij’, zegt de één. 
En ander zegt: ‘ik had er zondag best wat aan! 
Want er is altijd wel iets dat ik eruit meeneem. 
Sowieso goed om elkaar te zien als gelovigen 
Kortom, iedereen gaat tevreden naar huis. 
Zondags is het wel duidelijk wat geloof betekent. 

Maar dan wordt het maandag… (en is het ook nog eens vakantie) 

Wat heeft mijn geloof dan voor betekenis voor mijn dagelijkse leven? 
Op maandag bijvoorbeeld. Bij mijn ochtendhumeur. 
Er is toch niet zoiets als gelovig huiswerk maken, gelovig vakken vullen bij 
de Jumbo, gelovig voetballen of dansen? Kun je eigenlijk gelovig uitgaan 
of een feestje vieren of past dat sowieso niet bij elkaar? 

Hoe betrek ik mijn geloof eigenlijk bij de keuzes die ik elke dag moet 
maken? 
Moet ik, omdat ik geloof, 
• er iets van zeggen als er iemand in mijn klas gepest wordt?  

Maar als dat nu helemaal niet helpt en het pesten alleen maar erger 
wordt. Erger nog: als ik dan ook gepest wordt. Moet ik er dan beslist 
iets van zeggen? Of kan ik ook iets anders doen? Maar wat dan? 

• als gelovige alleen maar naar christelijke muziek luisteren of ook best 
naar andere? Waar trek je dan de grens? 

• beslist iets van mijn geloof zeggen tegen mijn niet gelovige vrienden, 
welke rol speelt mijn geloof dan in die vriendschap. 

• tijdens mijn werk in de afwaskeuken iets zeggen tegen mijn collega's 
die stevig lopen te vloeken? Niet fijn, ik zou er eigenlijk iets van willen 
zeggen. Maar ik durf dat gewoon niet. Ik ben trouwens toch al bang dat 
het vloeken alleen maar erger wordt als ik er iets van zeg. Mogen bange 
gelovigen eigenlijk wel  bij Jezus horen? 

Welke rol speelt mijn geloof straks bij de verkiezingen? 



Moet ik gewoon maar op een christelijke partij stemmen, dan hoef ik er 
zelf niet meer over na te denken.  De parlementariërs weten wel wat 
christelijk is. Dus besteed ik mijn geloof-van-elke-dag dan maar aan hen 
uit. 
Maar toch hè, als zij dan voor mijn idee te weinig doen voor het klimaat, 
kan ik dan ook op een andere partij stemmen. 
Of is dat dan weer niet heel christelijk? 
Hoe weet je nou wat je moet kiezen? 
Wat is belangrijker christelijk of klimaatvriendelijk, of staat dit helemaal 
niet tegenover elkaar? 

Kun je op dat soort vragen de antwoorden in de Bijbel vinden? 
Het gaat in de Bijbel toch helemaal niet over klimaat, verkiezingen, 
muziek of niet-christelijke vrienden. 

Nou, de bijbel is geen Wikipedia, Google of AI, 
Type een vraag in en je krijgt een antwoord 
je vind er niet zomaar antwoorden op allerlei vragen uit onze praktijk. 

Toch staat de vraag er wel in. 

2. Het antwoord 

We hebben de vraag net gelezen. 
Niet echt een vraag trouwens die deze wetgeleerde heeft,  
Hij bedoelt als een instinker.  
Hij hoopte dat Jezus iets verkeerds zou zeggen. 
Dan kon hij Hem aanklagen 
Maar ’t is zuiver onze vraag: 

Wat is het belangrijkste gebod, wat gaat voorop! 

Matteüs 22 
[35] Eén van hen, een wetsleraar, stelde Jezus een vraag. Hij zei: [36] 
‘Meester, wat is de belangrijkste regel in de wet?’ Hij hoopte dat Jezus 
iets verkeerds zou zeggen. 

Als je dan moet kiezen, wat zet je voorop? 



[37-38] Jezus antwoordde: ‘De eerste en belangrijkste regel is deze: «De 
Heer is je God. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele 
ziel, en met je hele verstand.» 
[39] Maar de tweede regel is net zo belangrijk: «Van de mensen om je 
heen moet je evenveel houden als van jezelf.» [40] Die twee regels zijn de 
basis van de wet en van de andere heilige boeken.’ 

Jezus antwoord met het sjema. 
Deut. 11:13-21 
Hij had geen beter antwoord kunnen geven. 
Zonder meer het belangrijkste gebod onder het Joodse volk. 
Ze bidden het elke morgen en elke avond. 
Het zit in de doosjes die zij op hun arm en hoofd dragen (tefilliem). 
Dat is tot vandaag toe zo 
Bussen rijden in Israël rond met de tekst van het sjema. 
Iedere Jood kent dit. 
Het is bekender dat het Wilhelmus onder de Nederlanders. 

Maar Jezus’ antwoord zegt ons ook waardoor wij ons in ons dagelijkse 
leven moeten laten leiden: 
“Love is the Answer” dat is niet door Einstein bedacht, maar dat zei de 
Heer Jezus’ Heb lief! 
Twee soorten liefde: 

1. liefde van beneden naar boven, verticale liefde: God liefhebben. 
Niet alleen in je hart voelen: ik hou van God 
Maar ook in je gedachten de liefde voor God voorop laten gaan 
En in je woorden, je manier van spreken 
En ook met je handen, in wat je doet. 
Liefde is niet alleen voelen, maar ook doen. 
Niet een beetje: maar liefhebben met je hele hart, je hele ziel (mag ook 
leven zijn) en je hele verstand) 

2. Maar ook liefhebben om je heen, horizontale liefde. 
“Je naaste als jezelf” 
Wie je naaste is? 

Ga eens staan (als je kunt) en doe eens met me mee. 
God liefhebben dat is je lijf zoals het staat: verticaal, van beneden naar 
boven [teken met de hand geven: hart - ziel/leven - verstand 



Je naaste liefhebben, wie dat is? 
Strek je handen eens opzij: degene die je nu voelt dat is je naaste. 
Dat is iedere keer weer iemand anders maar net waar je bent en wie je 
tegen komt. 
(Wie is nu je naaste: kijk elkaar maar even aan) 

Zie je dat deze liefde de vorm van een kruis heeft. 
De liefde van beneden naar boven is de staande balk 
De liefde opzij is de liggende balk. 

En dat heeft Jezus voor ons gedaan. 
Hij hing aan het kruis omdat zijn Vader dat graag wilde: Hij 
gehoorzaamde Hem en maakte het goed tussen de Vader en ons 
Hij hing aan het kruis omdat hij van ons zijn naasten houdt. 
Hij wilde graag dat het ons vergeven zou worden. 
Vader vergeef het hun zij weten niet wat ze doen. 

En Hij zegt ons nu:wil ik graag dat jullie dat ook doen. 
Hij zegt niet: ga aan een kruis hangen, maar: heb lief zoals ik. 
Niet: doet dit eerst maar eens dan mag je bij mij horen. 
Nee hoor, je hoort al bij de Heer Jezus. 
Hij is ook voor jou gestorven: toen je nog helemaal niet bestond. 
Nee, zie het als een uitnodiging. 
Ik heb zo liefgehad, hebben jullie nu ook zo lief, 
dat hebben jullie nodig. 
Natuurlijk lukt dat je niet in een keer, 
maar als je met mij meewerkt zal ik je helpen. 

Matteüs 11 
[28] Jezus zei tegen de mensen: ‘Vind je het moeilijk om te doen wat God 
wil? Is het een te zware eis voor je? Kom dan bij mij. Ik zal je rust geven. 
[29] Doe wat ik je zeg, en leer van mij. Je moet vriendelijk zijn, net als ik, 
en jezelf niet het belangrijkste vinden. Dan zul je werkelijk rust vinden. 
[30] Wat ik van je vraag, is eenvoudig. Wat ik van je eis, is niet zwaar.’ 

Je Heer nodigt je uit de nieuwe wereld alvast te laten zien, doe je met 
Hem mee. Hij zal je helpen. 

Ja stelde dit eens voor: in Afghanistan, in Oekraïne, in Israël 
Wat dat nu zou betekenen? 



Dit antwoord van de Heer Jezus geeft je elke dag richting als je moet 
kiezen. 
Dat moet je voorop laten gaan: als ze iemand pesten, bij het luisteren naar 
muziek, bij het uitgaan en op een feestje, als ze lopen te vloeken, als je 
gaat stemmen straks! 

Bij sommige websites krijg je het het einde van de hulppagina de vraag: 
“heeft dit antwoord je geholpen?” 
Wat zou jij dan zeggen? 
[Vragen] 

3. De praktijk 

Maar wat betekent dat liefhebben nu. 
Is dat God heel lief vinden en je naaste ook? Dus altijd aardig blijven. 
Of het het soms liefdevoller om soms even niet lief te doen. 
Bijvoorbeeld tegen een kind dat de snelweg op wil lopen. 

Liefhebben is vast niet altijd alles goedvinden wat iedereen doet. 
Maar wat bedoelt God er wel mee? 

Nou daar hebben we wel een idee van. 
Al eerder gaf God de Tien Geboden aan zijn volk. 
Die passen hier precies bij. 
De eerste vier geboden gaan over God liefhebben, 
de laatste zes over de naaste liefhebben 

In die geboden krijg je een idee wat God met liefhebben bedoelt 
De Heer Jezus diept ze nog verder uit in de Bergrede (Mat. 5-7). 

Ik wil jullie nu het volgende vragen 
Vertaal die tien geboden nu eens naar je eigen leven van maandag-
zaterdag. En geef voorbeelden van situaties in je leven waar ze op van 
toepassing zijn. 
We delen de zaal in vier groepen in om het een beetje kort te kunnen 
houden. We verdelen de geboden over de vier groepen. Om te 
voorkomen dat je een half gebod krijgt, krijgt iedere groep drie geboden. 
Dat betekent dat sommige groepen hetzelfde gebod hebben. 



Groep 1: 1-3; Groep 2: 3-6; Groep 3: 6-8; Groep 8-10 

Je mag met elkaar samenwerken, ouderen laat de jongeren voorop gaan 
en help hen. Straks gaat een razende reporter de zaal in om wat 
antwoorden te horen. Sommige dingen mag je ook voor jezelf houden. 

Duur ongeveer 5 minuten, dan komt de razende reporter 

4. Slot 
Het is de bedoeling dat in je dagelijkse leven de nieuwe wereld van de 
Heer Jezus zichtbaar maakt: het Koninkrijk van God. 

Hij nodigt je uit om met Hem mee te werken. 
En samen met Hem de liefde in die wereld te laten overwinnen. 
Hij wil graag dat dat leidend is in je leven. 
Je hoeft het niet allemaal te zomaar te kunnen, 
maar hij vraagt je het te willen 
Hij zal je helpen in al die verschillende situaties. 
Onthoud het beeld van het kruis. 
Uit liefde voor God en voor ons liet Hij zich kruisigen 
Laten wij uit liefde voor Hem en onze naaste 
nu ook kruisen van liefde in deze wereld neerzetten. 

Kruisgebaar als reminder… 

In de naam van de Vader, de Zoon en de Geest, Amen. 


